














































 

 

 

 

Vanaf maart 1944 in Auschwitz 
 
 

Het volgende deel gaat over de ervaringen van Sam de Hond in de 
concentratiekampen Auschwitz en Mauthausen. 

Het is afkomstig uit het uitgebreide interview dat hij in 1996 heeft 
gegeven over zijn oorlogservaringen in de serie “Survivors of the 

Shoah”. 

 

Dit is de link naar die documentaire: https://mdhnd.nl/N6 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



Vanaf oktober 1943 was ik met mijn vrouw, schoonzuster en zwager en nog enkele andere 
familieleden ondergedoken. Maar begin 1944 werden we verraden in de Saffierstraat en via 
Westerbork kwamen we begin maart in Auschwitz-Birkenau terecht. 

Ik kende de naam en ik had erover gehoord. Maar de ware aard van wat daar gebeurde, dat 
wist ik niet. Want had ik het geweten, dan had ik dingen anders aangepakt.  

Die realisatie kwam pas veel later toen we daar aankwamen. Wat er toen gebeurde bij de 
aankomst…. 

Een bekende van mij waarschuwde ons om niet op de transportwagens te stappen. Helaas 
hebben velen die waarschuwing niet gehoord of konden ze deze niet opvolgen. De mensen die 
op die transporten stapten, gingen direct naar de gaskamers. De rest van ons moest lopen naar 
een afdeling waar we echt moesten douchen, waarna we kaalgeschoren werden en een 
nummer kregen. Dat nummer staat nog steeds op mijn arm. 

Mijn zus Rosa was er met haar twee kleine kinderen, en mijn vrouw besloot hen te helpen en 
nam plaats op zo'n wagen, onwetend dat dit rechtstreeks naar de gaskamers van zou leiden. 
Dat was op 6 maart 1944, mijn 30e verjaardag.  

(Hoe bijzonder is het dat op de 32e verjaardag van mijn zoon Maurice, overleed zijn vrouw 
Jasmin aan kanker. En mijn eigen vader overleed in 1940 op de verjaardag van zijn vrouw1). 

 

Pas geleidelijk besefte ik wat hun lot was. Een Pool, een Jood, die ik kende, deelde met een 
andere Pool wat er werkelijk aan de andere kant gebeurde. Ik zag hem huilen, dagenlang, 
zonder te eten of te drinken, totdat hij uiteindelijk stierf. Hij wist van de gruweldaden in de 
gaskamers, iets wat ons tot dan toe onbekend was. 

We werden vervolgens ondergebracht in een Lager (blok), opgedeeld in secties A tot en met 
D. Daar moesten we een maand verblijven, een periode die ze de 'ontluizing' noemden. 
Ironisch genoeg kwamen we zonder luizen aan, maar na die maand had iedereen ze. 

Tweemaal per dag gingen jongens eten halen; onder hen was een neef van mijn vrouw. Hij 
vertelde dat hij mijn vrouw en zus had gezien in het vrouwengedeelte van het kamp. Volgens 
anderen waren mensen met kinderen direct naar de gaskamers gestuurd. Maar die neef 
beweerde dat hij van mijn vrouw de groeten moest overbrengen, een boodschap die ik later 
ontdekte vals te zijn.  

Toch moest ik overleven, vasthoudend aan de gedachte dat mijn vrouw en zus nog leefden, 
ergens in het kamp. Na die maand in de barak, werden we overgeplaatst of aan het werk gezet 
in het een enorm magazijn waar de overblijfselen van neergeschoten vliegtuigen werden 
samengebracht, een plek waar velen van ons werkten 

Onder een opmerkelijke samenloop van omstandigheden ontdekte ik de ironie van mijn 
positie in het kamp. Ondanks mijn beperkte kennis van het Duits, beweerde ik een 
"Schlosser" te zijn, denkend dat het sloper betekende zoals het beroep van mijn vader. Later 
kwam ik erachter dat "Schlosser" eigenlijk een gespecialiseerde monteur betekent, een veel 
hoger niveau dan wat ik feitelijk aan zou kunnen. Technische vaardigheden waren mij 

 
1 Sam de Hond overleed zelf op 4 januari 2002. Het was de 12e verjaardag van zijn kleindochter. 



volkomen vreemd; ik had nooit een schroef aangedraaid en beschouwde mezelf als volkomen 
onhandig. 

Toch leidde deze vergissing ertoe dat ik in een groot magazijn terechtkwam, ver verwijderd 
van het zware, slopende werk dat anderen moesten verrichten. Mijn zwager, een uniek 
karakter op zich, nam de rol van voorman op zich, iets wat ik resoluut weigerde. 

Mijn taak was het sorteren van moeren die van neergeschoten vliegtuigen waren gehaald, een 
taak die aan mij werd toegeschreven vanwege mijn zogenaamde vakmanschap. In 
werkelijkheid waren de gesorteerde kisten al voorbereid door echte deskundigen, niet door 
mij. Ik behandelde mijn taak alsof ik op de markt van het Waterlooplein stond, alles 
willekeurig in een kist gooiend en bedekkend met de goede moeren zodat ze het niet konden 
zien. 

In deze periode, alert op mijn omgeving, maakte ik kennis met een kapo genaamd Theo. Ik zal 
hem nooit vergeten. De gevangenen droegen insignes: driehoeken die hun status aanduidden - 
geel wees op Joden, rood op politieke gevangenen, groen op 'verbreggers' (criminelen), en een 
opwaartse driehoek betekende een moordenaar. Kapo Theo, vernemend dat wij uit Amsterdam 
kwamen, vroeg of we de 'Brandertjes' kenden, neven van mijn tweede vrouw en leden van de 
club van jonge boksers, zoals Benny Bril en De Vries. Het was verrassend om iemand te 
ontmoeten die hen kende. Zij waren in februari 1941 opgepakt evenals 400 andere mannen en 
naar Mauthausen gedeporteerd. Waarvan we dachten/hoopten dat toch nog velen in leven was. 

Maar enkele weken met kapo Theo veranderde mijn perspectief volledig; wat ik eerder in 
twijfel trok, geloofde ik nu vast: van de mensen die naar Mauthausen waren gestuurd, was er 
niet één meer in leven. Families ontvingen vage berichten over 'longontsteking' en dergelijke, 
maar de harde realiteit was dat binnen enkele weken al een derde van de honderd mensen 
onder Theo's leiding niet meer leefde. Hij ging met “zijn” groep weg en kreeg dan 100 broden 
mee. Maar maakte dan 20-30 van de mensen af en verkocht dan de broden die hij over had. 
Theo, met die groene driehoek, was zowel moordenaar als crimineel. 

De hiërarchie binnen het kamp was streng: een kapo en een onderkapo leidden elk honderd 
mannen, verdeeld in groepen van twintig met een voorman per groep. Het broodsysteem in 
het kamp was wreed; brood dat bedoeld was voor drie mensen werd verhandeld als 
gevangenen stierven, waardoor de overlevenden enigszins konden 'profiteren' door de handel 
binnen het kamp. 

Kanada-Kommando, de plek waar bezittingen van slachtoffers werden gesorteerd, werd een 
centrum van clandestiene handel. Gevangenen die daar werkten, brachten soms gestolen 
goederen mee terug naar het kamp voor handel. 

Op een dag benaderden vier Poolse gevangenen mij in het magazijn met een plan om te 
ontsnappen. Ze vroegen om mijn hulp voor hun vlucht, waarbij ik ook kon meegaan.  

Ondanks hun aanbod besloot ik te blijven. Mijn beperkte Duits en het besef dat een groot deel 
van de Polen antisemitisch was, maakten het vooruitzicht om te vluchten niet aantrekkelijker 
dan in het kamp te blijven. Uiteindelijk gaf ik hun de instructies, maar zij werden kort na hun 
vlucht buiten het kamp gepakt, ter dood veroordeeld, en als afschrikwekkend voorbeeld bij de 
ingang van het kamp opgehangen. 



Toen zij ondervraagd werden, noemden ze mijn naam, waardoor ik in de problemen kwam. 
Beschuldigd van medeplichtigheid. Maar ik ontkende en daardoor werd ik niet opgehangen, 
maar veroordeeld tot 25 zweepslagen. Deze straf was ondraaglijk; vastgebonden over een 
houten bank, je voeten vastgebonden aan de poten, werd elke slag geteld, en mijn rug was 
volledig kapot.  

Ik kon niet meer lopen en werd door medegevangenen naar mijn barak gedragen. Gelukkig 
was er een medische verzorger uit Den Haag die mij verzorgde en hielp herstellen. Tijdens 
deze periode werd ik dagelijks behandeld, mijn rug ingesmeerd met jodium. 

Mijn medegevangenen droegen mij meer dan dat ik liep, naar het magazijn, waar ze een grote 
kist hadden neergezet waarin ik de hele dag kon liggen. De verzorger uit Den Haag 
behandelde mij daar verder.  

Deze ervaring, inclusief de veroordeling en straf, heeft diepe sporen achtergelaten. Tot op de 
dag van vandaag kamp ik met ernstige rugklachten en heb ik diverse korsetten, zelfs stalen, 
moeten dragen. 

Na de oorlog werd ik behandeld door dokter, een specialist van de Reuma Stichting. Tijdens 
een bezoek aan zijn praktijk ontmoette ik zijn vrouw, een voormalige verpleegster van het 
Joodse ziekenhuis op de Keizersgracht, nabij de Weesperstraat. Deze verrassende ontmoeting 
bracht een stroom van herinneringen terug; zij herkende mij en omhelsde mij, een gebaar dat 
mij tot op de dag van vandaag bijblijft. 

Mijn moeder was ernstig ziek geweest en lag in datzelfde Joodse ziekenhuis. Op een dag, 
gewapend met de kennis dat het ziekenhuis die nacht ontruimd zou worden door de Duitsers, 
ging ik haar halen. Ik verzekerde haar overplaatsing naar de Joodse Invaliden op het 
Weesperplein aan de Achtergracht, weg van de dreigende deportatie. Die nacht werd het 
ziekenhuis inderdaad leeggehaald door Sam Olie, een beruchte collaborateur. 

Mijn waarschuwing redde niet alleen mijn moeder maar ook anderen die in staat waren op tijd 
te vertrekken. Later trouwde de verpleegster met die dokter. 

Op 18 januari 1945, als onderdeel van een gruwelijke tactiek van de nazi’s toen de Russen 
naderde, begon de dodenmars uit Birkenau, Auschwitz, en vele andere kampen. Voordat ik 
daarop inga, wil ik nog een ander verhaal delen, dat van Sam van Zouten, een man uit mijn 
buurt die fruit verkocht. Hij kwam aan in Birkenau en werd getuige van het vergassen van 
enkele van zijn zoons. Hij moest ze toen zelf in het crimetorium helpen verbranden. Een 
ondraaglijke ervaring die hij moest aanzien. 

In Birkenau werden wij, de gevangenen, gedwongen een enorme kuil te graven voor de 
massale executies die volgden. Hele transporten uit Hongarije, Griekenland, Oostenrijk, en 
meer werden hier naartoe gebracht en systematisch uitgeroeid. De volledige uitroeiing van het 
Romani-kamp binnen acht uur was bijzonder verschrikkelijk. Kinderen werden uit de armen 
van hun moeders gerukt en levend in het vuur geworpen. Deze beelden blijven voor altijd in 
mijn geheugen gegrift. 

Toen kwam de dodenmars. Omdat de Russen naderden, werden we gedwongen te marcheren. 
Er was angst voor de Russen; zelfs de Russische gevangenen in Birkenau waren gevreesd 
vanwege hun ruwe gedrag. We marcheerden dagenlang met tienduizenden, een helletocht die 



volgens statistieken slechts door 10% werd overleefd. Deze mars, die vier tot vijf dagen 
duurde, eindigde voor de weinigen die het overleefden in Mauthausen. 

Van Kapo Theo wist ik al hoe erg Mauthausen was. Werken in de mijnen en met stenen een 
grote trap op en af, waar je zo maar van afgegooid kon worden.  

Toen ik aankwam zag ik Toon, een buurman van me uit Amsterdam. Hij was heel blij mij te 
zien en gaf me onmiddellijk levensreddend advies: "Je moet tien ogen hebben. Niemand is te 
vertrouwen. Iedereen vecht voor zijn leven. Blijf overal buiten."  

Mijn 'vaardigheden' als Schlosser plaatsten me in een bizarre situatie; ik werd ingezet om aan 
Messerschmitt vliegtuigen te werken, ondanks mijn gebrek aan technische kennis. De ironie 
dat ik, die amper een schroef kon draaien, moest bijdragen aan de oorlogsinspanningen van 
Duitsland, was niet verloren aan mij. Ik zei later gekscherend dat de Duitsers de oorlog 
hebben verloren doordat ik de vliegtuigen moest repareren.  

In de laatste dagen van de oorlog veranderde de bewaking in Mauthausen dramatisch. De SS-
bewakers werden vervangen door civiele bewakers, een teken dat het einde nabij was.  

Ondanks de verschuiving bleef de angst voor de Oostenrijkers; ik beschouwde hen als "super 
nazi's", nog erger dan de Duitsers. Hun aanwezigheid herinnerde ons eraan dat onze strijd 
voor overleving nog niet voorbij was. 

Toch, ondanks alle verschrikkingen en de continue strijd voor overleving, hield ik vol. Ik 
overleefde tot de bevrijding op 4 mei, een moment dat ik nooit zal vergeten. Die laatste dagen, 
toen de originele SS-bewaking verdween, markeerden een keerpunt, maar ook een tijd van 
intense onzekerheid. 

Een week of twee voor de bevrijding kwam er hulp uit een onverwachte hoek: het Zweedse 
Rode Kruis. Ze brachten pakketten naar het kamp, iets waarvoor men normaal gesproken 
dankbaar zou zijn.  

Maar deze pakketten werden niet door iedereen gedeeld; als Jood heb ik er geen ontvangen. 
Mijn gevoelens ten opzichte van het Rode Kruis zijn daardoor complex geworden. Ondanks 
hun reputatie van wereldwijde hulp, heb ik hun goedheid niet persoonlijk ervaren. Na de 
oorlog, zelfs terug in Eindhoven bij een distributie van het Rode Kruis, voelde ik de naweeën 
van antisemitisme. Dit heeft mijn bereidheid om bij te dragen aan het Rode Kruis beïnvloed; 
ik heb nooit iets gegeven bij collectes. 

Een ander hartverscheurend aspect van het kampleven was de dagelijkse appel, waarbij de 
gevangenen in rijen moesten staan. Als iemand overleed, wat vaak gebeurde, moesten we het 
lichaam tussen ons in houden totdat het appel voorbij was, zodat de aantallen klopten. Ik heb 
het meer dan eens meegemaakt dat iemand levend neerviel en binnen een minuut niets meer 
dan een lichaam was, ontdaan van alle waardigheid. 

In mijn herinneringen aan de laatste weken van de oorlog en de bevrijding van Mauthausen, 
komt er een moment dat mij nog steeds levendig voor de geest staat. Toen enkele gevangenen 
ontsnapten uit, werd van elk commando willekeurig tien mannen gekozen die opgehangen 
zouden worden als vergelding. 20 keer 10 mannen. Ik werd ook geselecteerd, maar toen ik op 
het punt stond om opgehangen te worden stopten ze ineens met deze gruwelijke praktijk 
omdat de ontsnapte gevangenen teruggevonden waren. 



Met de bevrijding veranderde alles in een oogwenk. De SS-bewakers verdwenen en werden 
vervangen door Oostenrijkse civiele bewakers. Het was een bizarre wisseling van de wacht, 
iets wat ook in Nederland voorkwam met burgerwachten. Plotseling, op 5 mei, was de 
bewaking verdwenen. In mijn groep was ook een van Nederlands bekendste strafpleiters, 
meester Moskovitz. 

Mijn zwager, Sjaak Swaab, en ik besloten Mauthausen te verlaten en naar Linz te gaan. 
Onderweg bleek Sjaak tyfus te hebben, wat onze tocht nog moeilijker maakte. Uiteindelijk, 
uitgeput en zonder hoop, besloten we midden op de weg te gaan liggen, bereid om overreden 
te worden als dat moest. Maar in plaats daarvan stopte er een Amerikaanse soldaat, die ervoor 
zorgde dat we werden opgevangen door het Amerikaanse Rode Kruis. We werden naar 
Ebensee gebracht, waar ik verzorgd werd en na enige tijd, toen we enigszins hersteld waren, 
werden we overgevlogen naar Philips in Eindhoven. 

Deze ervaringen waren voor mij een bevestiging van de wreedheden en de willekeur van het 
oorlogsleven, maar ook van de momenten van menselijkheid en hoop in de donkerste tijden. 
Het contrast tussen de verschillende hulporganisaties, mijn diepgewortelde wantrouwen 
jegens het Rode Kruis gebaseerd op mijn eerdere ervaringen, en de redding door het 
Amerikaanse Rode Kruis, blijft een complex deel van mijn herinneringen aan deze periode. 

Na onze redding door het Amerikaanse Rode Kruis en een periode van herstel, vertrokken wij, 
mijn zwager en ik, samen met duizenden anderen per trein terug naar Amsterdam. De reis, die 
via Eindhoven, Utrecht naar Amsterdam ging, nam ongeveer zes uur in beslag. Bij aankomst 
op het Centraal Station werden we verwelkomd met een applaus van de menigte, maar 
niemand bood directe hulp aan. 

Bij het station kregen we van het Joods maatschappelijk werk elk tien gulden, stamkaarten, en 
distributiekaarten. Met deze middelen moesten we ons pad in de vrijheid vinden. De stad zelf 
zag er slecht uit, maar dat was op dat moment niet mijn focus. Mevrouw Spruit, wier man 
conciërge was tegenover de school waar keuringen plaatsvonden, bracht ons met een fiets en 
een driewieler voor ziekenvervoer naar haar huis in de Valkenburgstraat. Ze nam ons op in 
haar woning, waar mijn zwager en ik tijdelijk onderdak vonden. 

Boven in datzelfde gebouw bleek dat de woning waar familie van mij een tijd tijdens de 
oorlog hadden gewoond, werd bewoond door een ander. Mijn schoonzuster, die bij ons was 
ingetrokken nadat mijn vrouw weg was, leefde er nog steeds, maar de woning was inmiddels 
overgenomen door anderen.  

Door mijn aandringen kwam deze woning vrij voor de groep waar mijn vrouw deel van 
uitmaakte.  

De terugkeer naar Amsterdam en het herwinnen van een gevoel van normaliteit was een 
complex en emotioneel proces, getekend door de ravage die de oorlog had aangericht in de 
stad en in de levens van de overlevenden. Het vinden van onderdak, het herstellen van de 
levens die waren onderbroken, en het aanpassen aan een naoorlogse realiteit vereiste 
veerkracht, doorzettingsvermogen en de hulp van enkele onverwachte bondgenoten. 

En tot mijn grote vreugde en geluk kreeg mijn vrouw, ondanks het feit dat ze in het 
Experimentenblok had gezeten, waar de Duitsers haar geprobeerd hebben onvruchtbaar te 
maken, toch nog een zoon. 



 


